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Op weg gaan met God 
 
De vakantie 2008 breekt aan, of is al aangebroken. De vakantie is een 
ideaal moment voor velen om op weg te gaan en om tot rust te  
komen. Christenen worden ‘mensen van de weg’ genoemd, omdat  
we niet alleen in letterlijke zin op weg gaan, maar ook in figuurlijke 
zin. Het leven is een pelgrimstocht, van het begin naar het eind. 
In essentie is een pelgrimstocht het op weg gaan met Gód. We  
kunnen de vakantie aangrijpen om ook op die manier in beweging  
te komen. 
 
Om de rust en de vrije tijd van de vakantie ook in die zin vorm te  
geven, zijn in deze ‘vakantieplanner’ voor drie weken teksten  
verzameld over op weg gaan. De teksten zijn genomen uit de lezingen 
die in de maanden juli en augustus in de kerk worden gelezen. 
 
Het begint en eindigt met een pelgrimszegen voor de goede reis!  



© Schriftteksten: Katholieke Bijbelstichting, Den Bosch 



Dag 1 
 
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten en u te beschermen 
tegen gevaar. 
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. 
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. 
Hij omgeve u als een beschermende muur, wanneer anderen over u 
heen vallen. 
De Heer zij boven u om u te zegenen. 
Zo zegene u God, vandaag, morgen en in de eeuwigheid. Amen. 
 
(Reisbede van Sint Patrick) 
 
  



Dag 2 
 
Zoekt het goede en niet het kwade: dan zult gij leven, 
dan zal Jahwe, de God van de machten, met u zijn, zoals gij altijd zegt. 
 
(Woensdag 2 juli, Amos 5, 14) 



Dag 3 
 
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u 
rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert 
van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden 
voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 
 
(Zondag 6 juli, Matteüs 11, 28-30) 



Dag 4 
 
Bewaar uw tong voor wat kwaad brengt, uw lippen voor leugenarij. 
Mijd het kwade, handel ten goede, zoek de vrede, tracht die te veroveren. 
Toornig ziet de Heer op de verstoorders, dat hun voortbestaan uitsterft op  
aarde. 
De Heer slaat de rechtvaardigen gade, zijn oor vangt hun hulpgeroep op. 
Zij riepen, de Heer gaf hun antwoord, Hij heeft hen verlost uit hun noden. 
De Heer helpt de gebrokenen van hart, die verslagen van geest zijn bevrijdt Hij. 
De rechtvaardige treft menige rampspoed, doch de Heer verlost hem uit  
dit alles. 
Hij houdt al zijn krachten bijeen; er wordt geen van zijn beenderen gebroken. 
 
(Vrijdag 11 juli, feest van de heilige Benedictus, Psalm 134) 



Dag 5 
 
Zo spreekt de Heer: “Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen 
en daar pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar 
vruchtbaar hebben gemaakt en haar met groen hebben bedekt, wanneer 
zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan wie het eten; 
zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond; het keert 
niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer wanneer het mijn wil 
heeft volbracht en zijn zending heeft vervuld.” 
 
(Zondag 13 juli, Jesaja 55, 10-11) 



Dag 6 
 
Broeders en zusters, De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij 
weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten door-
grondt, weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar 
Gods bedoeling. 
 
(Zondag 20 juli, Romeinen 8, 26-27) 
 
  



Dag 7 
 
Des nacht op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook 
zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en 
in straten naar mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem 
niet. Daar kom ik de wachters tegen die de stad doorkruisen: ‘Hebt U 
mijn zielsbeminde gezien?’ Nauwelijks ben ik ze voorbij, of daar vind ik 
mijn zielsbeminde! 
 
(Dinsdag 22 juli, feest van de heilige Maria Magdalena, Hooglied 3, 1-4a) 



Dag 8 
 
Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; 
voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; 
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen. 
Ik zei: ‘Ach, Jahwe, mijn Heer, ik kan niet spreken; ik ben veel te jong.’ 
Maar Jahwe antwoordde: Zeg niet: ‘Ik ben veel te jong!’ 
Naar iedereen tot wie Ik u zend, moet gij gaan 
en alles wat Ik u opdraag, moet ge hun zeggen. 
Wees niet bang voor hen, want Ik ben bij u om u te redden 
‑ godsspraak van Jahwe. 
 
(Woensdag 23 juli, Jeremia 1, 5-8) 
 
  



Dag 9 
 
Alleluia, leid mij op de weg van uw bevelen, Heer, dan zal ik uw daden 
indachtig zijn. Alleluia. 
 
(Maandag 28 juli, Psalm 119, 27) 



Dag 10 
 
Broeders en zusters, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid,  
levensgevaar of het zwaard ? Over dit alles zegevieren wij glansrijk, 
dank zij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat 
noch de dood noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch 
wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, 
noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. 
 
(Zondag 3 augustus, Romeinen 8, 35.37-39) 
 
  



Dag 11 
 
Alleluia. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer; wie Mij volgt zal 
het levenslicht bezitten. Alleluia. 
 
(Dinsdag 5 augustus, Johannes 8, 12) 
 



Dag 12 
 
Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit: 
Ik schrijf mijn wet hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. 
Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn. 
Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: ‘Leer Jahwe  
kennen.’ 
Want iedereen, groot en klein, kent Mij al ‑ godsspraak van Jahwe ‑. 
Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden. 
 
(Donderdag 7 augustus, Jeremia 31, 33-34) 
 



Dag 13 
 
Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem: ‘Ik zal U volgen, waar 
Gij ook heen gaat.’ Jezus sprak tot hem: ‘De vossen hebben holen en de 
vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd 
op kan laten rusten.’ 
Tot een ander sprak Hij: ‘Volg Mij.’ Deze vroeg: ‘Heer, laat mij eerst 
teruggaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tot hem: ‘Laat de  
doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk 
Gods.’ 
Weer een ander zeide: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst  
afscheid nemen van mijn huisgenoten.’ Tot hem sprak Jezus: ‘Wie  
de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is  
ongeschikt voor het Rijk Gods.’ 
 
(Vrijdag 8 augustus, gedachtenis van de Heilige Dominicus, Lucas 9, 57-62) 



Dag 14 
 
In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God. 
Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er. Maar de Heer zei tot 
hem: “Ga naar buiten en treed aan voor de Heer op de berg.” Toen 
trok de Heer voorbij. Voor Hem uit ging een hevige storm, die bergen 
deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de 
storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de  
aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar 
ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van 
een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met 
zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot. 
 
(Zondag 10 augustus, 1 Koningen, 19, 9a.11-13a)  



Dag 15 
 
Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar 
het woord van uw Zoon. Alleluia. 
 
(Maandag 11 augustus, Handelingen 16, 14b) 
 



Dag 16 
 
Broeders en zusters, Wanneer dit vergankelijke met onvergankelijk-
heid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid dan zal het 
woord  
van de Schrift in vervulling gaan: “De dood is verslonden, de zege is 
behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?”  
De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de  
wet. Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door Jezus  
Christus, onze Heer. 
 
(Vrijdag 15 augustus, Maria Ten Hemelopneming, 1 Korintiërs 15, 54-57) 
 
  



Dag 17 
 
Jezus sprak tot hem: ‘Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, 
verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen; 
daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. 
En kom dan terug om Mij te volgen.’ 
 
(Maandag 18 augustus, Matteüs 19, 21) 
 



Dag 18 
 
Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; 
Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees 
geven. 
Mijn geest zal Ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen 
dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig  
onderhoudt. 
Ge zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; 
gij zult mijn volk en Ik zal uw God zijn. 
 
(Donderdag 21 augustus, Ezechiël 36, 26-28) 
 
  



Dag 19 
 
O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!  
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn 
wegen! Wie kent de gedachte des Heren? Wie is zijn raadsman  
geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? 
Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de 
glorie in eeuwigheid! Amen. 
 
(Zondag 24 augustus, Romeinen 11, 33-36) 
 
  



Dag 20 
 
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. 
 

God, mijn God zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen. Naar U  
dorst mijn ziel en hunkert mijn hart als dorre akkers naar regen. 
 

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, beschouw ik uw 
macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade, 
mijn mond verkondigt uw lof. 
 

Ik zal U prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar U. 
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,  
mijn mond zal U jubelend danken. 
 

Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, ik koester mij 
onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan U, 
het is uw hand die mij steunt 
 

(Zondag 31 augustus, Psalsm 63 (62), 2-6.8-9)  



Dag 21 
 
Voor de reis wens ik je 
dat de weg je tegemoet komt, 
de wind steeds in je rug is, 
de zon je gezicht verwarmt 
en zachte buien je velden beregenen. 
En dat God, tot ons weerzien, 
je bewaart in de palm van Zijn hand. 
 
(Oude Ierse pelgrimszegen) 
 
  




